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Den Hoorn en Aan Het Kruis Genageld 
In februari en maart gingen Michaël en Ruud een paar keer samen op stap. Slingeren Door Den Hoorn 
(GC1D68P) is een pittige multi die nog door niemand in één keer en zonder hulp tot een goed einde 
was gebracht. Ook zij hadden aan het slot nog wat hulp nodig, omdat het leek alsof de cache was 
verdwenen. Gelukkig wist Ruud in de schemer en in de regen tóch nog het doosje op de tast te vinden. 
Later die maand fietsten ze door Wassenaar, waar ze na heel veel rekenwerk met 2 ontbrekende cijfers 
toch nog de juiste plek van de cache wisten te vinden. Gewoon logisch nadenken en alle mogelijkheden 
afrijden! Een week later gingen zij nogmaals naar Wassenaar voor een andere multi, die gelukkig een 
stuk makkelijker was. 
Paul was eind februari met zijn gezin een weekje op vakantie in Zuid-Limburg. In het druilerige weer 
wist hij (lees: Linda, Simone en Remco) toch nog 15 caches te vinden van de serie Aan Het Kruis 
Genageld, bij kruisbeelden in het Limburgse heuvelland.  

 
In het weekend van 14 en 15 maart waren Joeri en Ruud in Gieten voor het jaarlijkse Indiase 
curry-weekend bij Peter en Alice. Op de heen- en terugweg bezochten zij natuurlijk een flink 
aantal caches in Drenthe, waaronder een serie rond een moord bij een hunebed in Borger. 
Ruud was één van die serie vergeten te printen, maar gelukkig kon Rob telefonisch hulp 
bieden, zodat alle benodigde aanwijzingen gevonden konden worden en dus ook de 
bonuscache. In totaal werd er 14 keer gelogd. 
Eind maart was Rob voor zijn werk in Riaad in Saoedi-Arabië. Toevallig ligt daar ook een 
cache (Al Faisaliah, GCB005). Helaas geen echte, maar een virtuele. Om te bewijzen dat hij 
bij de toren was geweest, moest Rob het aantal satellietschotels mailen.  
Op 10 april was Paul in de Biesbosch waar hij met vrouw en kinderen een serie van 6 caches 
heeft gezocht en gevonden (Biesbosch 1 t/m 5 plus de bonuscache).  Al Faisaliah in Riaad 
 
Ontmaagding in Naarden 
Het echte geocachingseizoen begint altijd op de derde zaterdag van april, als de Naardense scoutinggroep Erica (wij hebben 
met een Braeckweekend nog in hun welpenlokaal geslapen) het Geocaching Multi Event organiseert. Dit keer voor het 7e jaar en 
er waren ruim 900 geocachers uit binnen- en buitenland aanwezig. Voor Ruud was het zijn 6e keer. Samen met bevriende 
geocachers Pyne, Boswijk Posse, de Watjes, Quaerens en Team KIS98 werden multi's gelopen en puzzels opgelost. Daarbij 
lukte het hem om eindelijk weer eens een cache te 'ontmaagden' (als allereerste vinden): Dvorak (GC1PM34). Rond de plek in 
het bos liep al een groepje Tsjechen te zoeken. Dat deden ze echter niet goed genoeg, want Ruud trok uiteindelijk de kist als 
eerste tevoorschijn. Toen hij daarna het logboekje doorgaf aan Pyne en Boswijk Posse, keken de Tsjechen erg beteuterd, want 
zij bleken nu dus pas als 4e hun naam te kunnen zetten. Totaal kon Ruud deze dag 11 caches toevoegen aan zijn lijstje. 
 
Geo-avonden in april (Leiden) en mei (Zoetermeer) 
Onze eerste Braeck geo-avond was op 23 april. Paul had een collega gevraagd om een Zuid-Afrikaans 
kruiswoordpuzzeltje op te lossen en in de auto naar Leiden haalde Ruud daar de laatste foutjes uit. 
Michaël checkte via z'n mobieltje of de oplossing correct was, waarna Rob in de schemering toch nog 
deze cache kon pakken. Daarvóór hadden we 10 kilometer gewandeld door de Meerenwijk in Leiden 
(Dwaallicht, GC1D1ZG) om op lantaarnpalen cijfertjes te verzamelen. Ook in deze buurt had Michaël 
weer een ex-vriendinnetje wonen, zoals bij bijna elke cache die we gezamenlijk lopen. Het doosje zat 
verstopt in een vogelhuisje, maar kennelijk zijn we toen iets te opvallend bezig geweest, want een paar 
dagen later constateerden anderen dat kinderen de inhoud verscheurd en verspreid op de grond 
hadden gegooid. De cache zal nu op een andere plaats verstopt worden. 

 

 
De tweede avond was op 28 mei in Zoetermeer. Eerst reden we naar het Open Huis (GC1QFQX). 
Terwijl Rob de auto netjes parkeerde, liepen Michaël en Ruud naar de cacheplek waar ze het 
kokertje direct zagen liggen. Terwijl Ruud met de logrol in z'n hand op Rob stond te wachten, liep 
die hem gewoon voorbij en ging verderop bij het kunstwerk zoeken. Hoewel zijn vrienden allerlei 
subtiele hints gaven dat hij beter op een andere plek kon zoeken, had Rob het pas door toen hij 
uiteindelijk met z'n neus op het kokertje werd geduwd. Daarna begonnen we aan de korte multi De 
Pissenkade (GC1QEKD), maar die hebben we niet kunnen vinden. Die zou op een drukke plek in 
een heg moeten zitten, maar bleek geript (meegenomen). In de Balij hebben we twee wandelingen 
gemaakt. De eerste multi ging redelijk en Rob vond uiteindelijk de verstopte kist. Tijdens de tweede 
multi werd het donker en onze zaklampen lagen helaas nog in de auto. We hebben nog een 
zoekpoging gedaan, maar de cache bleef helaas onvindbaar. Thuis bleek dat we een klein 
rekenfoutje hadden gemaakt. Ruud is daarom een paar dagen later alsnog naar de juiste plek 
gefietst, waar hij de cache al snel zag staan. 
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Maarten Mos vindt cache bij buren 
Tijdens het zwemmen had Ruud aan Maarten verteld dat er in zijn straat een cache (GC1QAX9) was gelegd door Morel003 met 
als hint 'the cache likes television'. Een paar dagen, op Koninginnedag belde Maarten blij op dat hij de cache had gevonden en 
ook wat in het logboekje had geschreven. Twee uur later werd Ruud opnieuw gebeld, nu door Wilxlii Carrotte die zojuist in een 
logboekje had zien staan: "vriend van Pino en Biertje". Ruud wist direct dat Wilxlii dus in de Pijlkruid in Nootdorp moest staan. 
Wat een toeval! Een paar dagen later kwam Maarten zijn 'buurman' tegen in Voorburg, op zoek naar een gevelsteen. Toen hij 
dat aan Paul vertelde, wist die direct om welke cache het ging en waar die gevelsteen moest zitten. Maarten zou deze tip weer 
aan zijn buurman doorgeven (wordt vervolgd). 
 

Hemelvaartsdag 
Michaël en Ruud zouden op 21 mei zo'n 15 caches in het Westland gaan 
doen en Paul sloot zich daar graag bij aan. In Hoek van Holland vond Paul z'n 
300e cache: de Rode Lichtlijn (GCR1HC). Omdat Michaël zo min mogelijk 
wilde lopen, had hij zijn auto op een zanderig braakliggend terrein neergezet. 
Bij het wegrijden wist hij de voorwielen diep in het zand vast te zetten, tot 
plezier van wat voorbijgangers. We moesten flink duwen om de kar weer vlot 
te trekken. Een geschrokken Mike: "De volgende keer zet ik hem weer 
gewoon op de stoep." In Monster, bij de Westlandse Druif, ligt Mini Monster 1 
(GC1PGAF). Toevallig had Michaël vlak naast de cache geparkeerd. Terwijl 
Paul op een heel andere plek ging zoeken, schreven Ruud en Michaël snel 
hun naam op de logrol en legden het kokertje weer terug. Toen Paul 
uiteindelijk tóch de cache vond, informeerde Ruud nieuwsgierig wanneer die 
voor het laatst gelogd was. Toen Paul daarna verbaasd keek toen hij de 

namen van zijn vrienden op de logrol zag staan, barstten die hard in lachen uit. Ja, dit blijft een goede grap! 
 

 
foto van de cachelegster van Villa Weidezicht… …en de foto bij Michaël's log Berghaven (Hoek van Holland) 
 

Paul en Henri in Spanje 
Eind mei gingen Henri en Paul een paar dagen naar Santiago de Compostela in het noordwesten van Spanje. Daarbij was er 
gelukkig voldoende tijd om een aantal caches te zoeken. Omdat de beschrijvingen en ook de hints alleen in het Spaans waren, 
was dat niet altijd even makkelijk. Uiteindelijk kon Paul 5 caches loggen. Henri (super dimona) heeft ze (nog) niet gelogd. 
 
Forum 
Op het forum (http://forum.geocaching.nl) kom je van alles tegen... Sinds begin april zijn logvoorwaarden niet meer toegestaan, 
ook niet voor bestaande caches. Als je de cache hebt gevonden, heb je hem gevonden en mag je loggen. Een verplichte foto 
toevoegen of eerst alle caches van een serie doen voordat je pas de bonus mag loggen, mag dus niet meer. Uitzondering zijn de 
webcam-caches, earthcaches en virtuele caches (zoals SuperSeyss van Ruud) waarbij een foto moet aantonen dat je er 
geweest bent. De reden voor het afschaffen is het feit dat cacheleggers steeds absurdere voorwaarden gingen verzinnen 
voordat je hun cache mocht loggen, zoals verkleden met gekke hoed, een week niet cachen, eerst alle provincies bezoeken. 
Een bijzonder spannend filmpje is te vinden op: http://www.dumpert.nl/mediabase/100341/7ab999af/avontuurlijk_wandelen.html 
Het gaat om een wandeling over de Caminito del Rey, een 'wandelpad' in Zuid-Spanje dat begin 20e eeuw werd aangelegd voor 
onderhoudswerkers, maar inmiddels compleet vervallen is. Het filmpje duurt ruim 6 minuten. Kijk het helemaal af! 
Op dit moment loopt de verkiezing van de mooiste log. Het gaat straks een jaarlijkse verkiezing worden, maar er is nu begonnen 
met de mooiste log van de jaren 2000 t/m 2008. Iedereen mocht 2 logjes nomineren en iemand heeft een log van Ruud 
ingestuurd, die door de jury geselecteerd is als één van de 15 finalisten! Er kan nog gestemd worden tot 21 juni. De 15 logjes 
zijn te vinden op http://forum.geocaching.nl/index.php?showtopic=14013 
 

 

   Geo-stand per 1 juni 2009: 
 

 

naam nickname gevonden 
caches 

traditionele multi overige toename sinds 
  1 januari 

Ruud Biertje 2213 1217 466 530 213 
Rob Pino 840 636 106 98 31 
Michaël mighty-mike 377 254 56 67 49 
Paul Corbulo  312 230 53 29 58 
Saskia tante Sas 10 4 4 2 0 
Joeri  332    14 


