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Afsluiting zwemseizoen opnieuw succes

Het zwemseizoen werd volgens jarenlange traditie op
woensdag 30 juni afgesloten in bar-bistro Het Wedde . Vier van
de vijf reguliere zwemmers waren aanwezig, maar de meeste
genodigden bleken echter andere afspraken te hebben . Alleen
Paul had tijd vrijgemaakt en zat al op ons te wachte n. Ook de
badmeesters Pieter en Koen schoven iets later aan vo  or een
drankje. Inmiddels waren er door penningmeester Rob drie
porties bitterballen besteld, later nog gevolgd doo r wat
vlammetjes. Smakelijk blikten wij terug op het afgel open
seizoen.

Dat seizoen begon op woensdagavond 26 augustus 2009, waarbij
slechts 4 van de 6 Braeckzwemmers aanwezig waren. Op 16
september was Michaél weer terug, na een afwezigheid van 10
weken. De hechtingen waren verwijderd en van de artsen had hij
toestemming gekregen om weer te gaan zwemmen. Van oktober e
tot april was er een winterstop van het Koffie Team, dat naar de donderdagavond verhwsde Zo kon badmeester Gydo op die
avond zijn schaatstraining volgen. Gydo verhuisde dus naar de woensdagavond, maar wilde geen koffie zetten. Volgens Pieter
had Gydo nog niet veel ervaring en kon hij onze hulp goed gebruiken. Wij mochten hem gerust vertellen hoe Pieter dingen altijd
(net iets) beter deed, want daar leerde Gydo alleen maar van.

Op 30 september zwom Pieter met ons mee, maar hij vond dat best wel zwaar, onthulde hij achteraf. De week erna kregen wij
onze laatste koffie, en speciaal hiervoor had Pieter gevulde koeken meegenomen. Badmeester Ron was die avond helaas niet
aanwezig: hij volgde een FOP-cursus omdat zijn rijpewijs anderhalf jaar verlopen was.

Michaél: nieuwe zwembril en op de foto

Ruud kocht in oktober een 50-badenkaart voor € 136,00. Dat is slechts € 2,72 per keer. (Ter vergelijking: een 25-badenkaart is
€ 3,562 per keer). Peter nam direct 20 knipjes af. Een paar weken later kocht ook Rob een 50-badenkaart. De helft van de
Braeckzwemmers zwemt dus voortaan extra goedkoop! Op 14 oktober toonde Michaél zijn nieuwe zwembrilletje. Zijn vorige ging
5 maanden geleden kapot en het heeft even geduurd voordat hij een geschikt nieuw exemplaar had gevonden. De keuze viel
uiteindelijk op een Speedo Lazer, hetzelfde type dat Ruud al tweeénhalf jaar heeft. Michaél kreeg daarna regionale bekendheid,
omdat de onderwaterfoto van zijn duik in het zwembad werd gebruikt als poster in de herfstvakantie en op de website van Het
Wedde. Dezelfde foto wordt sindsdien ook (in spiegelbeeld) gebruikt in de kop van de Zwem-Zwam.

Peter: nieuwe zwembroek

In de herfstvakantie kwam badmeester Pieter toch een keertje koffie schenken. Omdat niemand z'n kaart bij zich had, werd er dit
keer contant afgerekend. Op 11 en 18 november zwom Alice weer mee, de derde keer al dit seizoen. Vanaf half november was
het bad weer feestelijk versierd vanwege Sinterklaas en kerst. Rob nam een paar keer jodenkoeken mee, om het gemis van de
koekjes van Pieter te compenseren. Peter verscheen op 16 december met een nieuwe zwembroek. Zijn witte short was
gescheurd tijdens zijn vakantie op Grand Canaria, zodat hij daar een blauwe aanschafte van het Chinese merk Pierre L'Amour.
Omdat Gydo in de kerstvakantie naar Oostenrijk ging, was Pieter twee woensdagavonden in december aanwezig met koffie.

Maarten: opnieuw voorstellen

Hoewel Maarten in augustus had aangekondigd dat hij 7 avonden
niet aanwezig zou zijn, omdat hij donderdag heel vroeg cursus moest
geven, bleef hij helaas ook de maanden daarna afwezig. Pas op 16
december verscheen hij weer in het zwembad. Hij werd echter door
niemand meer herkend, zodat hij zich eerst even bij Paulien en
badmeester Ron moest voorstellen. In diezelfde periode zwom Alice
drie keer met ons mee. Badmeester Ron vond daarom dat Maarten
zijn handdoek aan Alice moest afstaan.

De schaatsresultaten van Gydo bleken nogal tegen te vallen, maar
volgens Gydo moesten we wachten tot maart, omdat hij altijd aan het
eind van het seizoen het beste scoort.

Woensdag 30 december was de laatste zwemdag van 2009 en
vanwege vakantie van Gydo was Pieter aanwezig met koffie. Rob
had de laatste jodenkoeken bij zich en na afloop kregen we van
Pieter ook nog een fles Vin de la Piscine mee.




Ruud: zwembroek vergeten

Het jaar 2010 begon niet erg goed: op 6 januari waren alleen Rob en Joeri aanwezig. Badmeester Gydo zorgde die avond voor
een uniek moment door spontaan voor een beker chocolademelk met een koekje te zorgen. Aan zijn taken als badmeester was
hij echter nog steeds niet helemaal gewend: in januari moesten we Gydo diverse keren vragen om de feestverlichting en de
muziek aan te zetten. Ruud was op 24 februari zijn zwembroek vergeten en kon gelukkig bij Paulien een rode Adidas zwemshort
lenen. Die dag was het ook precies 2 jaar geleden dat Maarten de eerste koffiekaart kocht bij Het Wedde Koffie Team.

Ook op 3 maart zorgde Gydo voor koffie. En doordat hij daar nu wat meer ervaring in had, trakteerde hij op 17 maart wegens zijn
20° verjaardag op gratis koffie met een chocoladekoekje. Vanwege deze feestelijke gelegenheid waren ook Maarten en Alice
aanwezig. Zo'n grote opkomst hadden we dit jaar nog niet gehad. Gydo had het er maar druk mee! Hem zagen we overigens op
24 maart voorlopig voor de laatste keer op woensdagavond; het schaatsseizoen was namelijk voorbij. Hoewel hij had gezegd dat
hij altijd aan het eind van het seizoen het best zou scoren, bleken de resultaten opnieuw teleurstellend. Het lijkt er dus op dat
Gydo zich komend seizoen beter kan gaan concentreren op het koffie zetten...

Alice: voor de vijfde keer aanwezig

Vanaf 31 maart was Pieter er weer en dus was er ook weer koffie/thee met een koekje. Badmeester Ron vroeg naar het e-
mailadres van Maarten om hem te vragen of hij weer eens kwam zwemmen, maar ook Ron kreeg geen reactie terug. Alice
zwom voor de 5° keer dit seizoen haar baantjes mee en badmeester Ron gaf Michaél wat aanwijzingen nadat die twee baantjes
in 41 seconden had volbracht. Volgens Ron zou Michaél dat zeker in 35 seconden moeten kunnen.

Joeri: Chinese maaltijd

In april kochten Ruud en Peter opnieuw samen een 50-banenkaart. Power-zwemmer Michaél zwom dit keer zijn twee baantjes in
64 seconden vanwege plotselinge kramp in zijn voet. Badmeester Pieter had eindelijk de vernieuwde koffiekaarten bij zich,
volgens een nieuw ontwerp dat precies in het bijgeleverde plastic hoesje past. Er zijn inmiddels ook 3 dames die een koffiekaart
hebben aangeschaft. Op 21 april ging een oude wens van Joeri in vervulling. 's Avonds aten we Chinees in Rob's oude huis,
waarna we gezamenlijk naar het zwembad wandelden. Het bleek die avond toevallig de Nationale Sportweek te zijn en om half
tien kon men op vrijwillige basis meedoen met het 5 minuten baantjes zwemmen. Gydo en zijn moeder waren er ook. Gydo
mocht echter niet meedoen. Helaas was onze power-zwemmer Michaél afwezig. Hoewel Rob erg zijn best deed, viel hij niet in
de prijzen. Een week later moest Michaél natuurlijk even kijken hoe goed zijn prestaties geweest zouden zijn. In 5 minuten
haalde hij net niet 10 banen. Om half tien probeerde hij het nogmaals en haalde toen bijna 12 banen. Daarna kreeg hij nog wat
gerichte instructies van badmeester Ron, omdat zijn benen teveel uit het water kwamen.

Rob en Michaél: touwklimmen

Op 5 mei was het zwembad dicht. In de meivakantie hing er een touw
boven het bad, waar zowel Rob als Michaél probeerden in te
klimmen. Een week later probeerde Michaél het opnieuw, na wat
aanvullende tips van badmeester Ron.

Vanwege het WK voetbal hadden de badmeesters in juni het
zwembad versierd met oranje vlaggetjes. Op 16 juni was iedereen
aanwezig. Voor badmeester Ron was dit zijn laatste woensdagavond,
want hij ging op vakantie. Zijn vervanger bleek badmeester Koen. Om
ervoor te zorgen dat er dit jaar voldoende bitterballen zouden zijn,
reserveerden wij een week van te voren bij bistro-eigenaar de heer
Spoor voor 5 personen bitterballen. Die bleken een week later
inderdaad voor ons klaar te liggen en er was ook genoeg cola, thee
en (wit)bier. De rekening bedroeg uiteindelijk nog geen 30 euro, en
iedereen was het erover eens dat we konden terugzien op een
geslaagde avond en een geslaagd zwemseizoen.

Zomervakantie: zwemmen op dinsdagavond om 20 uur

Maandag 5 juli begint de zomervakantie en wordt er gezwommen op dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur. We kunnen al
eerder naar binnen, want vanaf 19.00 uur is er recreatief zwemmen voor alle leeftijden.

Badmeester Ron is vanwege zijn leeftijd vrijgesteld van avonddienst in de vakantie. Badmeester Pieter is er alleen op dinsdag
10 augustus. Van de overige dinsdagen was nog niet bekend of er een plaatsvervanger voor koffie gaat zorgen (wij hopen
natuurlijk op Vanja en Gydo). Vanaf woensdag 18 augustus zwemmen we weer op de woensdagavond vanaf 21.00 uur.

Presentielijst seizoen 2009-2010

Bij de afsluiting van dit zwemseizoen hoort natuurlijk ook een compleet overzicht van de presentielijst. Hierbij zijn de 6
vakantieweken (zwemmen op dinsdag) buiten beschouwing gelaten. Van de 44 woensdagen waarop het zwembad open was,
was Rob er 42 keer. Een hele prestatie! Op 15 woensdagen waren de 5 reguliere Braeckzwemmers voltallig aanwezig.

Presentielijst Braeckzwemmers seizoen 2009-20010

okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | juni
Rob 42 x aanwezig
Joeri 33 x aanwezig
Peter 32 x aanwezig
Ruud 40 x aanwezig
Michaél 36 x aanwezig
Maarten 3 x aanwezig
Alice 1x | 2Xx 2X 5 X aanwezig




