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Afsluiting zwemseizoen opnieuw succes 
Het zwemseizoen werd volgens jarenlange traditie op  
woensdag 16 juli afgesloten op het terras van bar-b istro 
Het Wedde. De vier Braeckzwemmers waren aanwezig, 
evenals oud-zwemmers Paul en Joeri. Ook badmeesters 
Gydo en Jeroen schoven aan voor een drankje. Helaas  
bleek Bianca het helemaal vergeten te zijn. Er werde n 
bitterballen besteld, waarna voorzitter Ruud in een  korte 
toespraak nog even terugblikte op het afgelopen sei zoen. 
 
Dat seizoen begon eigenlijk op 4 september 2013, maar die 
avond kwam geen van de Braeckzwemmers opdagen. Een 
week later werd alsnog ons 9e zwemseizoen feestelijk geopend. Op speciaal verzoek van Bianca en Jeroen gebeurde dat met 
een drankje en een bitterbal in bar-bistro Het Wedde, omdat zij er destijds bij de afsluiting niet bij waren. Dit keer liepen ze de 
bitterballen opnieuw mis, want het schoonmaken duurde langer dan anders. Waarschijnlijk moesten ze na de vakantieperiode 
nog wennen aan het nieuwe werkritme. Behalve de 4 Braeckzwemmers was ook oud-zwemmer Joeri aanwezig.  
Op 18 september vertelde Jeroen dat hij een andere club had gevonden en weer ging voetballen. In de kleedruimte ontdekte 
Peter op 9 oktober dat hij zijn zwembroek was vergeten, maar toevallig had Rob een tweede exemplaar bij zich. Voor het eerst 
zwom Peter in een Speedo en dat was duidelijk merkbaar: veel sneller en soepeler. Op 30 oktober was Michaël weer in staat om 
te powerzwemmen. De twee baantjes zwom hij echter in een teleurstellende tijd van 48 seconden. Waarschijnlijk kwam dat 
doordat hij zijn zwembroek binnenstebuiten aan had, zoals Ruud later bij het douchen ontdekte.  
 

Zwemclub compleet en Jeroen ziek naar huis 
Op 6 november zagen we badmeester Gydo (aangekleed) vanaf de balustrade iets naar Jeroen roepen. Ruud informeerde bij 
Jeroen of Gydo nou al weer dikker was geworden. Jeroen moest wel lachen, maar wilde geen antwoord geven. Op 27 november 
zwom Alice mee, want ze wilde Jeroen weer eens zien. Die was 's middags echter ziek naar huis gegaan. Michaël ging 
enthousiast banen zwemmen en hij deed er 16 in 9,5 minuut. Voor de twee baantjes 'powerzwemmen' had hij 46 seconden 
nodig. Het was zijn snelste tijd dit jaar, maar nog ver verwijderd van zijn persoonlijk record (uit 2010) van 38 sec.  
Op 11 december ontdekte Ruud bij aankomst dat hij z'n complete zwemtas thuis had laten staan. Michaël voelde zich een beetje 
grieperig en had zich afgemeld. Ook Jeroen bleek weer ziek en Bianca stond er die avond helemaal alleen voor. Peter en Rob 
zwommen hun baantjes en vierden in stilte het 8-jarig bestaan van onze zwemclub. 
 

Afscheid van Bianca tijdens jaarafsluiting 
Gelukkig was iedereen op 18 december weer beter. Toen Rob en Ruud om 
10 uur wilden douchen, wees Jeroen ons erop dat Bianca ineens in het water 
lag. Daar was ze ingegooid omdat het vandaag haar laatste avond was 
waarop ze werkte. Ze had ons hierover (nog) niets verteld, maar daarom 
wilde ze natuurlijk deze avond een glas rode wijn met ons drinken in bar-
bistro Het Wedde. Nu ze is afgestudeerd, heeft ze een baan als gymlerares 
op een basisschool in Rotterdam. Vanwege de opmerkingen de vorige keer 
over zijn oude trainingspak had Jeroen nu een keurig jasje aangetrokken. 
Bianca vertelde dat hij ook z'n haar had gedaan, want het stond nu iets 
omhoog. Ook oud-zwemmer Joeri was speciaal gekomen om dit moment met 
ons te vieren. Hij vertelde terloops dat hij een nieuwe zwembroek had 
gekocht, op aandringen van zijn vriendin. Jeroen sprong hier gelijk op in en 
probeerde hem over te halen om weer te komen zwemmen. 

 

Badmeester Ramon stelt zich voor 
Nadat badmeester Jeroen ons op 8 januari een gelukkig nieuwjaar kwam wensen, maakten we 
kennis met badmeester Ramon, die voortaan Jeroen zal assisteren. We zaten nog wat te kletsen 
op de rand van het bassin, toen Jeroen ons onverwachts in het water duwde. Gydo stond op de 
tribune met z'n jas aan en wreef zichtbaar over z'n buik. Ruud riep: "Wat? Ben je nou alweer dikker 
geworden?"  
Een week later merkten we hoe Ramon werd ingewerkt: hij moest het watermonster nemen, terwijl 
Jeroen koffie voor zichzelf ging halen. Michaël kon z'n muntje voor de lockers niet vinden en mocht 
z'n tasje met belangrijke papieren in de technische kast opbergen. Ramon deed het licht uit: eerst 
alle lampen waardoor we even volkomen in het donker zaten. Er klonk ook geen muziek, zodat 
Jeroen z'n mobiele DJ-set tevoorschijn haalde en die aanzette. Ja, alle begin is moeilijk. Ook op 29 
januari waren we compleet. Na afloop in de kleedkamer droogde Michaël zich met 2 handdoeken 
af, want hij pakte (per ongeluk?) ook die van Peter om z'n billen schoon te boenen.  
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Op 5 februari waren we voor de 3e keer op rij volledig compleet aanwezig. Rob zei tegen Ramon dat het licht uit mocht en de 
muziek aan. Ramon had dit al gevraagd, maar het was nu te druk bij de kassa. Toen Michaël als een bommetje het zwembad 
insprong, duwde Jeroen Rob het water in. Ruud zag dat nog net, dus toen Jeroen hem wilde duwen, greep hij z'n shirt vast om 
hem mee te trekken. Jeroen riep de hulp in van Ramon, maar Ruud waarschuwde dat er dan 2 badmeesters in het water zouden 
liggen en er geen toezicht meer zou zijn. Gydo met z'n dikke buik keek toe vanuit de vergaderruimte en zat hard te lachen.  
Op 26 februari bleken er in de gang naar de kleedkamers fraaie kliklijsten te hangen en Rob ontdekte een nieuw kastje aan de 
muur. Jeroen legde uit dat dit de wifi-versterker was voor internettende ouders in de nieuwe serre. 
 

Gydo eenmalig terug op woensdagavond 
Het was een leuke verrassing toen we 9 april ineens door Gydo welkom werden geheten. "Ik ben 
de nieuwe badmeester", zo stelde hij zich keurig aan ons voor. Ruud vroeg aan Jeroen of hij Gydo 
weer ging inwerken, maar die zei dat Gydo toch niets meer zou leren. Eerder hadden we Gydo al 
even bij de kassa gezien. In de hal stond een groot hok met kuikens. Ruud vroeg of je die mee 
mocht nemen en Gydo antwoordde dat je er dan een braadzak bij kreeg. Later hoorde Rob hoe het 
werkelijk zat: ze waren bestemd voor de golfbaan, waar vroeger altijd kippen liepen. 
 

Lijntje, bommetje en batterijtje 
Op 12 maart kochten Peter en Ruud een nieuwe 50-badenkaart en ontdekten dat een knipje nu 
€ 3,50 kostte in plaats van € 3,10. We zaten daarna geduldig op de bassinrand te wachten tot 
Michaël klaar was. Die sprong als een bommetje het water in, snel gevolgd door Rob, omdat die 
zag hoe Jeroen met een emmertje water Peter en Ruud nat gooide. Na het douchen viel het 
Jeroen op dat we allemaal dezelfde handdoeken hadden. Inderdaad, die hebben we al 7 jaar! 
Op 19 maart vroeg Jeroen ons een lijntje over te zwemmen, zodat we geen last hadden van de 
wedstrijdzwemmers. We vonden dat echt een klusje voor power-zwemmer Michaël, die eerst nog 
van alles moest doen en nogmaals vroeg of dat echt de bedoeling was. Daarna moest hij natuurlijk 
eerst een bommetje maken en spetteren, voordat hij de lijn naar de overkant bracht.  
Woensdag 2 april bleek het erg druk in het bad en waren er weer 2 aparte banen voor de wedstrijdzwemmers. Toen we het 
water uitgingen, adviseerde Jeroen ons om de andere douches te nemen, want volgens hem waren de douchekoppen 'r-u-k'. 
Toen Peter en Ruud op 23 april naar binnen stapten, ging Jeroen net weg. Die legde uit dat er per ongeluk 3 mensen waren 
ingeroosterd en dat hij zich opofferde omdat de anderen het geld beter konden gebruiken. Die 'arme sloebers' bleken 
badmeesters Ramon en Richard te zijn. De tweede klok (naast het wifi-kastje) was weg, dus we wisten niet wanneer we eruit 
moesten. Volgens badmeester Ramon moest er een nieuw batterijtje in. Een week later waarschuwde hij ons bij binnenkomst 
dat de klok nog niet terug was. Badmeester Richard verving ook deze week de afwezige Jeroen, want "die kon een keertje niet." 
 

Koffie door komst van Joeri 
De onverwachte komst van Joeri op 7 mei was voor zowel de Braeckzwemmers 
als voor de badmeesters een grote verrassing. Onvermoeibaar zwom hij zijn 
baantjes, zonder enige last van kramp, tegenliggers of liefdesverdriet. Jeroen 
had beloofd om in dat geval voor koffie te zorgen, maar het was Gydo die het 
initiatief nam en de bekers in de kleedkamer bracht. Op 21 mei klaagden we over 
de slecht werkende douches. Jeroen legde uit dat hij daarom steeds zegt dat we 
die andere douches moeten nemen, want die zitten dichter bij de boiler. 
Gydo en Jeroen hadden flink hun best gedaan, want het hele bad hing vol 
vlaggetjes en oranje-versiering, zo constateerden wij op 4 juni. Peter zag dat we 
een gastzwemmer hadden. Dat was Bianca, die trainde voor Swim 4 Cancer. We 
vroegen of ze er bij wilde zijn als we weer wat gingen drinken, als afsluiting van 
het seizoen. Ook op 11 juni trainde Bianca. Na lang aandringen deed Michaël z'n 
twee baantjes 'powerzwemmen'. Hij finishte echter na 53 seconden, juist toen Bianca er aan kwam. Zij was zichtbaar 
teleurgesteld in dit droeve resultaat. Michaël begon haar direct uit te leggen waar het allemaal aan lag, maar nog nooit had ze 
van een jongen zoveel slappe smoezen achter elkaar gehoord. 
 

Michaël snijdt koordje van zwembroek door 
Op 9 juli zwom Marc, het zoontje van Rob, met ons mee. Michaël kwam later en werd door ons aangespoord om eerst zijn 2 
baantjes te zwemmen. Onze 'powerzwemmer' sputterde wat tegen omdat hij moe was (waarvan?) en finishte in 48 seconden. Hij 
had geen kramp en aan 'tegenliggers' kon het niet liggen, want er waren slechts 11 mensen in het bad vanwege de halve finale 
Nederland-Argentinië. Woensdag 16 juli was de laatste zwemavond voor de vakantie. Bij het omkleden kreeg Michaël ineens 
zijn zwembroek niet meer over zijn buik heen. Volgens hem was hij niet dikker geworden, maar zat er een knoop in het koordje, 
zodat hij dat met zijn zakmes moest doorsnijden. Daardoor was hij al moe voordat hij het water in ging en had hij geen puf om te 
'powerzwemmen'. Zijn record bleef dit zwemseizoen daarom steken op 46 seconden (op 27 november 2013). Ruim voor 10 uur 
verlieten wij het water om ons naar het terras van bar-bistro Het Wedde te haasten voor de feestelijke afsluiting. 
 

Presentielijst seizoen 2013-2014 
Bij de afsluiting van dit zwemseizoen hoort natuurlijk ook weer een compleet overzicht van de presentielijst. Hierbij zijn de 6 
vakantieweken in juli/augustus 2013 buiten beschouwing gelaten. Van de 43 woensdagen waarop het zwembad was geopend, 
was Ruud er 38 keer. Een hele prestatie! De 4 Braeckzwemmers waren 13 keer voltallig aanwezig. 
 

Presentielijst Braeckzwemmers seizoen 2013-2014  
 sep okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli  
Rob 2 x 3 x 2 x 3 x 3 x 3 x 4 x 3 x 4 x 3 x 2 x 32 x aanwezig 
Peter 2 x 2 x 3 x 1 x 4 x 4 x 2 x 4 x 1 x 1 x 3 x 27 x aanwezig 
Ruud 3 x 3 x 4 x 2 x 4 x 4 x 3 x 4 x 4 x 4 x 3 x 38 x aanwezig 
Michaël 2 x 2 x 4 x 1 x 4 x 4 x 3 x 2 x 3 x 2 x 2 x 29 x aanwezig 
Alice 1x  1x           2 x aanwezig 
Joeri         1 x     1 x aanwezig 
Marc           1 x   1 x aanwezig 

 


