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Verhuizing zwemavond naar dinsdagavond

De aankondiging dat we voortaan op dinsdagavond zou den zwemmen,
sloeg bij de badmeesters in als een bom. Jeroen wil  de eigenlijk niet eens
meer op de foto en draaide zich om.

Eind september vertelde Michaél dat zijn aikido-les verplaatst werd naar
woensdagavond. Dat betekende dat we op een andere a vond moesten
zwemmen. Aikido is een oude Japanse vechtsport en h et enige sportieve
dat Michaél nog doet, sinds hij gestopt is met powe rzwemmen. Toen we
5 oktober aan Jeroen en Kevin vertelden dat dit wel licht de laatste keer
was dat we op woensdag zwommen, reageerden zij zwaa r teleurgesteld.
Rob vroeg welke badmeester er op dinsdag was. Dat b leek Gydo te zijn,
waarna de overstap voor ons geen enkel probleem mee  rwas.

Vakantiezwemmen met Bianca en Emmy

Woensdag 13 juli was de eerste van de 4 zwemavonden in de zomervakantie. Normaal beginnen we dan om half acht, maar
Michaél wilde vanwege zijn drukke baan een kwartiertje later starten. Verrast zagen we hoe badmeester Bianca de aguarobics
leidde. Na afloop had ze even tijd voor een praatje. Ze gaat een wereldreis maken, had haar schoolbaan opgezegd en gaf nu
wat extra lessen om geld te verdienen. Op 20 juli zat Pauline achter de kassa, maar bleek Bianca er niet te zijn. Rob en Ruud
mochten van badmeester Jeroen in de 'sportbaan’ zwemmen, maar dan wel achter elkaar in ‘rechthoekjes' langs de kanten.
Michaél was er pas om 8 uur. Dat kwam niet door zijn werk, want hij had vandaag tot 4 uur op Rob's boot meegevaren. Jeroen
vond na afloop dat we erg ons best hadden gedaan en qua duur en snelheid een record hadden gebroken. Behalve Michaél
dan, want die wilde naast elkaar zwemmen en hinderde daardoor de wedstrijdzwemmers.

Ook op 17 augustus zagen we geen Bianca, maar wel Emmy, bij ons beter bekend als M.l.Casa van het geocachen, onze
andere hobby. Ruud was per ongeluk een uur te vroeg, Rob kwam om 8 uur en Michaél pas om tien voor half negen.

Nieuw zwemseizoen van start

Ons 12° zwemseizoen startte op 24 augustus en Rob en Ruud werden verwelkomd door badmeesters Jeroen en Emmy. Wij
legden uit dat Michaél er een keertje niet was omdat hij een paar dagen in Duitsland zat. Een week later was er het bekende
badmeestersteam (Jeroen en Kevin) en het vaste zwemteam (Rob en Ruud). Michaél had zich 's middags afgemeld bij Rob,
maar die had niet gevraagd wat dit keer de reden was. Ook 7 september kon Michaél niet komen; deze avond had hij
buikgriep. Rob zag dat er in de hal een grote muurposter was opgehangen en een lange tafel was neergezet. Ook 14
september was Michaél er niet: zijn moeder was jarig. Jeroen vermoedde al dat we weer met z'n tweeén zouden zijn en zei
lachend dat hij de naam van Michaél veranderd had in Micha-niet. Jeroen dacht dat hij inmiddels vaker aanwezig was geweest
dan Michaél en dat kon best kloppen. Tot ieders verrassing was Michaél er wel op 21 september. Een beetje onwennig ging
hij te water. Nee, twee baantjes 'powerzwemmen' zat er voorlopig nog niet in.

Met de kortingsbon van de Voorschotendag waardeerde Ruud 28 september zijn kaart op. Opnieuw waren we compleet
aanwezig. Michaél kondigde aan dat zijn aikido-les binnenkort verplaatst werd naar woensdag, zodat wij dan op een andere
avond moesten zwemmen. Op 5 oktober bleek Michaél afwezig, omdat zijn aikido nu al was verplaatst naar woensdag. Tegen
Jeroen en Kevin zeiden we dat dit misschien de laatste keer was en dat we naar de dinsdagavond gingen.

Dinsdag 18 oktober bleek Jolanda erg verbaasd om Michaél en Ruud ineens
bij de kassa te zien. Ook badmeester Gydo was verrast. Ruud legde uit dat we
genoeg hadden van Jeroen en z'n flauwe grappen. Gydo stelde ons voor aan
zijn collega Koen, die hoopte dat hij ook regelmatig genoemd gaat worden in
de Zwem-Zwam. Een week later was Rob terug van vakantie, maar was hij
onze 'nieuwe’ avond helemaal vergeten. Ruud en Michaél zagen hoe een
enthousiaste Gydo, omringd door een grote groep vrouwen, aguarobics gaf in
het recreatiebad. Later kwam hij even een praatje met ons maken. Wij vonden
het op dinsdag veel drukker dan op woensdag, maar of dat door Gydo kwam
of door Koen, konden we nu nog niet beoordelen.

Aanwezigheid
De 4 vakantieweken zijn buiten beschouwing gebleven. Van de 10 weken in
augustus tot en met oktober waren de drie Braeckzwemmers slechts 2 keer
compleet aanwezig.

13/7 | 20/7 | 10/8 | 17/8 | 24/8 | 31/8 | 07/9 | 14/9 | 21/9 | 28/9 | 05/10 | 12/10 | 18/10 | 25/10 | aanwezig
Rob 7 X
Ruud 9 X
Michaél 4 X
gast
totaal 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 0 2 2




